
 

 

 

Elke dag verdiep ik mij eventjes in een boekje 

samen met mama of papa. 

 

Leren lezen is zoals leren stappen, fietsen, auto rijden, …  

Door dit elke dag opnieuw te doen, krijg ik dit onder de knie. 

Lezen oefen ik niet alleen in de school. Ik oefen dit overal. 

Thuis met een boekje, een reclame in de winkel, een 

straatbordje, …. SAMEN met mijn ouders.  

Aangeleerde letters en klanken moeten geautomatiseerd 

worden. Dit betekent dat ik niet meer moet nadenken over 

het letterteken dat er staat, maar ik kan dit vloeiend 

uitspreken.  

Vloeiend lezen wil zeggen dat ik lees in een vlot tempo 

waarbij ik niet meer moet nadenken over de verschillende 

letters en klanken.  

Vloeiend lezen wil niet zeggen dat ik de tekst moet kunnen 

afratelen! Ik moet ook begrijpen wat ik lees.  

Omdat ik vloeiend kan lezen, krijg ik plezier in het lezen en 

kan ik mij verdiepen in het verhaal.  

Omdat ik vlot kan fietsen, krijg ik plezier in het fietsen en 

moet ik mij niet voortdurend zorgen maken over een 

valpartij. 

Vind ik lezen niet leuk?  

Heb ik een gezellig hoekje waar ik kan lezen? 

Leest mama of papa met mij mee? We wisselen af.  

Ik kies zelf een boekje in de bib.  
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